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Shoppen over de grens is populair. Nederlanders steken graag de grens over om inkopen te doen in onze
buurlanden, en tegelijkertijd is er een groeiende groep Belgen en Duitsers die bij ons komt winkelen.
Voornaamste reden: geld. Grensshoppers zijn lekker goedkoop uit, doordat ze nationale belastingen en
accijnzen ontlopen. Een verenigd Europa is nog ver weg. 

Bij ‘Hollandmarkt’ Ter Huurne in het Twentse Buurse staan bijna alleen auto’s met Duitse nummerborden. Véél
Duitse nummerborden, want tachtig procent van de klanten komt van de andere kant van de grens. Het
percentage ‘Duitse’ omzet is zelfs nog hoger, van alle aankopen in Ter Huurne wordt negentig procent gedaan
door onze oosterburen. Ook voor de benzinepomp die bij de winkel hoort, staan louter Duitsers hun tank te
vullen. De supermarkt en het benzinestation bevinden zich nog net op Nederlands grondgebied. Belangrijk,
omdat Ter Huurne hierdoor met ‘Nederlandse’ prijzen Duitse klanten kan lokken. Wie vanuit de winkel naar de
aangrenzende speeltuin loopt, passeert de grens en staat pardoes in Duitsland. Over de ijsjes die in deze
speeltuin worden verkocht moet daarom ‘Mehrwertsteuer’, btw, aan de Duitse fiscus worden afgedragen. 
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