Van der Velde maakt van Waanders een boekwinkelketen
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Boekhandel Waanders In de Broeren uit Zwolle is na langdurige onderhandelingen verkocht aan Van der Velde
Boeken. De nieuwe eigenaar wil onder de naam Waanders een cluster van boekwinkels in de regio opzetten,
zegt directeur Ad Peek tegenover De Stentor.

De Zwolse boekhandel was in handen van Wim Waanders, die wel eigenaar blijft van de Broerenkerk. De
74-jarige ondernemer neemt na ruim vijftig jaar afscheid van het boekenvak. Hij heeft de naam Waanders in
licentie gegeven aan de nieuwe eigenaren.

Voor Van der Velde is het de achtste boekhandel. Het bedrijf is actief met winkels in Sneek, Dokkum, Drachten,
Assen en twee in Groningen en heeft tevens plannen voor een zaak in Harlingen. Het familiebedrijf werd
opgericht in 1892.

De winkel in Zwolle is volgens Peek het startpunt van een nieuw cluster, al is er nog geen concrete interesse in
andere boekenwinkels in de omgeving. “Maar die winkels melden zich vanzelf bij ons, leert mijn ervaring. Het
is dan de bedoeling om alle winkels in dit regionale cluster de naam Waanders te laten voeren”, zegt hij.


https://www.destentor.nl/zwolle/na-overname-ook-waanders-boekhandels-buiten-zwolle~ab274a98/
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