
Eerste Ikea definitief gesloten
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Op 30 juni sluit Ikea Sliedrecht, de allereerste vestiging in ons land, definitief zijn deuren. Van de vaste klanten
telde de vestiging er overigens behoorlijk veel. Die met name voor het restaurant kwamen. Vooral ouderen
kwamen vaak ontbijten, met name om de lage prijs: drie broodjes met kaas, ham, jam, een ei en koffie voor één
euro. 

Een van de vaste gasten: “samen spotgoed ontbijten, beetje kletsen. Wat wil een mens nog meer? Niets! De
sluiting van de zaak is een aderlating. Maar niet alleen voor ons. Wat denk je wat dit betekent voor die meneer
die elke morgen met zijn scootmobiel komt om een kopje koffie te drinken?”
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